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8 september 2024, Magdalena Mozaïek Festival 

 

Zusters en broeders, in deze brief aandacht voor de opening van het Magdalena Mozaïek Festival, dat 

via de livestream wordt uitgezonden. Normaal volgen wij het Katholiek lezingenrooster, maar deze 

Feestelijke Opening van het Festival richt zich in woord en gebed op een breder publiek. In deze 

Pastorale Brief krijgt u uitleg van dingen die gebeuren en wat we willen. 

In een oecumenische viering kijken we biddend en zingend uit naar de eenheid van de christenen. In deze 

ontmoeting zoeken we begrip en menselijke waardigheid, zuster- en broederschap, inspiratie en dialoog. 

De viering van woord en gebed uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 8 september om 

10.00 uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Islamitische oproep tot gebed 

God is de grootste, God is de grootste. 

Ik getuig dat er geen godheid is dan God. 

Ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is. 

Haast u naar het gebed. 

Haast u naar het welslagen. 

Het gebed is beter dan de slaap. 

God is de grootste, God is de grootste. 

Er is geen godheid dan God. 
 

 

We are standing on Holy Ground, Gospelkoor  

We are standing on holy ground  

And I know that there are angels all around  

Let us praise Jesus now  

 

 

Uit de Koran, Soera 2, 165 

Er zijn er onder de mensen die naast God gelijken stellen en hen liefhebben zoals zij God liefhebben; 

maar degenen die geloven, zijn sterker in liefde voor God.  

Na deze Islamitische oproep tot gebed zingt het Gospelkoor een vergelijkbaar lied, ook een oproep 

tot gebed: ‘We staan hier in de kerk op heilige grond, de engelen rondom’. Voor Moslims hoeft 

deze tekst geen probleem te zijn. Ze doen niet voor niks hun schoeisel uit als ze een gebedsruimte 

betreden. Er is één probleem: ‘Laten we nu Jezus prijzen.’ Dat probleem komt ook terug in het 

eerste vers dat uit de Koran wordt gereciteerd. 

De Islam spreekt met achting over de profeten, ook over Jezus. Maar ze is terughoudend in het 

prijzen van mensen. Natuurlijk, wij kijken anders naar Jezus, maar ook in onze kerken wordt ge-

regeld door gelovigen gewaarschuwd tegen het overdreven prijzen van Maria en de heiligen, maar 

ook van helden, populisten en idolen. In deze zin hebben beide godsdiensten een nuchtere kant: 

Bewaar je lof voor God. 

De kerk leert ons met respect naar het geloof van een ander te kijken en allereerst overeenkomsten 

te zoeken. In de tijd dat Ton Vernooij pastor in de parochie Heilige Geest was, werd dit al gedaan. 

Overigens, die Oproep tot Gebed zou zó uit de Bijbel kunnen komen. Alleen de verwijzing naar 

Mohammed, de boodschapper, is ons vreemd. We zullen hem niet gauw ‘Gods Boodschapper’ noe-

men. Er zijn veel overeenkomsten, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. 

  

27 oktober 1986: samenkomst 

van Paus Johannes Paulus II met 
vertegenwoordiger van de we-

reldreligies. Gebed om Vrede. 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Uit de Koran, Soera 4:36 

Aanbid Allah en ken Hem in niets een deelgenoot toe. En wees goed voor de ouders, en de ver-

wanten, en de wezen, en de armen, en de buurman die verwant is, en de buurman die geen 

verwant is, en de metgezel naast jullie, en de reiziger, en voor degenen die jullie rechterhand 

bezit. Voorwaar, Allah houdt niet van degenen die hoogmoedig en verwaand zijn.  
 

 

 

 

 

Lezing uit de Bijbel.  

Uit de 1ste brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet 

meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren 

en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan 

verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik 

voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik 

de liefde niet, het zou mij niet baten. 

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent 

het kwaad niet aan,  ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waar-

heid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.  

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis ver-

loren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte 

komt zal wat beperkt is verdwijnen.  

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 

Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspie-

geling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, 

maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en 

liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 

Gebed tot de Schepper 

Heer en Vader van de mensheid, die alle 

mensen geschapen hebt met dezelfde 

waardigheid, schenk onze harten een 

geest van zuster- en broederschap.  

Inspireer ons om te dromen van een 

nieuwe ontmoeting van dialoog, van ge-

rechtigheid en van vrede.  

Stimuleer ons om een gezondere samen-

leving en een menswaardigere wereld op 

te bouwen, zonder honger, zonder ar-

moede, zonder geweld, zonder oorlog.  

Dat ons hart zich mag openen voor alle 

volkeren en alle naties op aarde, om het 

goede en de schoonheid te herkennen 

die U in elk van hen hebt uitgezaaid om 

banden van eenheid te smeden, van ge-

meenschappelijke projecten, van ge-

deelde hoop. 

 

 

Zegenbede 

Heer, zegen ons. Schijn met uw licht in ons hart. Vul ons met liefde en kracht.  

En geef dat het licht van ons geloof mag stralen in de glans van uw glorie. 

We kunnen kiezen om vriendelijkheid te cultiveren. Wie dat 
doen, stralen als sterren in de duisternis (Paus Franciscus, Fra-
telli Tutti) 

Bovenstaand gebed schreef Paus Franciscus in de Encycliek Fratelli Tutti. In deze brief spreekt hij 

zijn verlangen uit naar een wereldwijde verbondenheid. Hij werd daarbij geïnspireerd door zijn 

ontmoeting met de Grootimam van Egypte. De Paus en de Grootimam verklaarden samen dat God 

alle mensen met gelijke rechten, plichten en waardigheid geschapen heeft en hen oproept om als 

broeders en zusters samen te leven. De Paus schrijft vanuit een Christelijke inspiratie, maar richt 

zich tot alle mensen van goede wil.  

  

Elk element uit deze Korantekst kun je terugvinden in de Bijbel. 


