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15 september 2024, Jubileumviering 500 jaar Parochie 

 
Zusters en broeders, in Rijen viert de parochie haar 500 jarig bestaan. Zo’n jubileum 

is een goede aanleiding om terug te kijken, maar ook een reden om te bezien waar je 

staat. En daaraan hebben onze parochies de afgelopen jaren hard gewerkt. Daarom is 

het ook voor de parochianen uit Dongen interessant om mee te kijken, live, via de 

livestream en via deze Pastorale Brief. De lezingen helpen ons om te kijken naar het 

grote geheel, maar verwoorden ook de opdracht van vandaag. 

De Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 15 september om 

10.00 uur uitgezonden via een livestream. U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed  

Gij bent het fundament 

waarop wij als Gods eigen tempel zijn gebouwd. 

Gij bent ons voorbeeld, 

een deur die gastvrij open staat, ook als wij falen. 

Als wij uw huis afbreken, bouwt Gij het weer op. 

Gij maakt ons tot Gods eigen tempel 

en geeft dat de Heilige Geest bij ons zijn woning krijgt. 

Wij bidden U, ontferm U over ons. 
 

Eerste Lezing uit het boek Prediker 

Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. 

Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles 

wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 

Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat 

onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan 

draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle 

rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar 

ze ontsprongen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden 

voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust, zijn oren horen en ze blijven 

horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets 

nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds 

lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende generaties 

zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De parochie bestaat 500 jaar. We zijn deel van een lange geschiedenis. Maar de zorgen en 

problemen van vandaag gaan voorbij. De huidige dag is een zuchtje in een lange geschiedenis. 

Prediker relativeert ons tobben. Luisteren we naar een eeuwenoude overweging over de tijd. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Tweede Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus 

Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden 

kan laten zien?  Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren 

heeft en niets om te eten en iemand van u zou zeggen: Geluk ermee! Hou u warm en eet maar 

goed. En hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin?  

Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. Misschien zal 

iemand zeggen: Gij hebt de daad en ik heb het geloof. Dan antwoord ik: Bewijs me eerst dat ge 

geloof hebt als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie uit het Evangelie volgens Matteus 

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn 

leerlingen bij Hem. Hij nam het woorden onderrichtte hen aldus: Zalig de armen van geest, want 

aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig 

de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de ge-

rechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, 

want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. 

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mij-

nentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.  

 

Wat doen we in de Eucharistie 

Generaties lang wordt brood en wijn genomen en vragen we dat ze mogen worden tot Lichaam 

van Christus. Generaties lang bidden we dat God zijn Geest over ons zendt, steeds weer opnieuw, 

want we willen zelf omgevormd worden; we bidden dat onze buurt, ons dorp, onze gemeente, 

ook omgevormd mag worden; we bidden dat we woningen bouwen voor Gods stad van vrede, het 

nieuw Jeruzalem. 

Voor de omvorming van brood en wijn én voor de omvorming van onszelf brengen we wekelijks 

de altaartafel in gereedheid. Zegene ons daartoe: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

In de brief van de apostel Jacobus worden we juist gewezen op het 

nu, op het concrete leven van alledag. Het geloof wil gedaan worden. 

Onze caritas, dat is onze liefde voor de naaste, is een wezenlijk on-

derdeel van ons geloof; zowel voor de individuele gelovige als voor 

de kerk. Het kan niet anders of een gelovige parochie is een diaco-

nale parochie. 

 

In het evangelie van 

vandaag gaat Jezus 

een berg op, gaat zit-

ten en houdt de Berg-

rede. De opening van 

deze Bergrede noe-

men we de zaligspre-

kingen.  

Het is een prikke-

lende tekst, waarin 

vooral kwetsbare en 

gekwetste groepen 

worden aangespro-

ken. Toch zijn deze 

uitdagende woorden 

een Blijde Boodschap. 

 


