
 
Pastorale Brief 08 Negenentwintigste zondag door het jaar 20-10-2024.docx - 1/2 - 

 

 

 
 

20 oktober 2024, Negenentwintigste zondag door het jaar 

 

Zusters en broeders, Jezus verbindt zich met de mensen aan de onderkant van de samenleving. 

Hij aanvaardt het leven van mensen op wie anderen neerkijken, die worden veracht, bespuwd en 

misbruikt. De beker die zij te drinken krijgen, drinkt Hij met hen tot de bodem leeg. Als we Jezus 

willen volgen, is dat de weg die we als parochie moeten gaan. Als een parochie alleen maar uit is 

op aanzien en omvang, heeft Jezus daar weinig boodschap aan. De liefde van Jezus kan onze 

gemeenschap vrij en sterk maken.  

De Eucharistieviering uit de Annakerk in Molenschot wordt op zaterdag 19 oktober om 

19.00 uur uitgezonden via een livestream. U kunt deze viering op zondag 20 oktober 

om 10.00 uur ook volgen via HalloGilzeRijen. 

 
Ontsteek eens een kaarsje in huis of in onze kerk 

 

Barmhartige Vader, ik ontsteek dit licht voor U,  

Omdat U mij wil beschermen, inspireren, sterken. 

Wees mij nabij. 

  

Goede Jezus, Zoon van God, ik ontsteek dit licht voor U,  

Omdat U mij vooruit, maar ook naast mij gaat. 

U bent in staat mee te voelen met mijn zwakheden.  

  

Heilige Geest, wees mijn bron van kracht en inspiratie, 

laat het licht dat ik ontsteek ons tot steun zijn, 

een teken van onze zending. Amen.  
 

 

Gebed 

Goede God, ons hart vertrouwt soms meer op  

onszelf dan op U.  

Als we onszelf overschatten kan dat 

ons in moeilijkheden brengen.  

Maar in Jezus hebben we een helper die in staat is  

mee te voelen met onze zwakheden.  

Geef dat we vrijmoedig kunnen naderen  

tot de troon van uw genade  

en dat we in alle eenvoud 

om uw barmhartigheid kunnen vragen. Amen. 
 
 

De Eerste Lezing is genomen uit de Profeet Jesaja 

De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen en hem te doen lijden. Waarlijk, hij gaf zijn 

leven als zoenoffer, maar hij zal een nageslacht zien en het raadsbesluit van de Heer komt door 

hem tot vervulling. Na zijn lijden zal hij het licht zien en verzadigd worden.  

Door zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen. Hij zal zich belasten met 

hun fouten.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus 

In die tijd riep Jezus de leerlingen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als heersers der volkeren 

gelden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.  

Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn en wie onder 

u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.  
 

Gebed om Vrede 

Omdat de wereld nog altijd gebukt gaat  

onder heersers die met ijzeren vuist regeren, 

die misbruik maken van hun macht  

en omdat haat en oorlog alom aanwezig zijn,  

bidden wij om vrede. 

Vader, laat recht en gerechtigheid  

reiken tot de uiteinden der aarde,  

opdat liefde en vrede de aarde regeren. Amen. 
 

Gebed om zending  

Barmhartige Vader, zend ons de wereld in,  

wees ons schild en onze helper.  

Help onze parochie om missionair te zijn,  

een teken van uw aanwezigheid in ons dorp,  

blijf ons nabij voor eeuwig en altijd. Amen.  
 

Zegenwens  

We mogen ons gezonden weten door de Heer. Hij geeft ons een duwtje in de rug. Gesteund door deze 

kracht mogen we een missionaire parochie zijn. Geroepen om in woord en daad te getuigen van de 

blijde boodschap. 

Overweging: 

Wanneer onze parochie missionair wil zijn, betekent dat niet dat we erop uit zijn om anderen te 

bekeren. Als we missionair willen zijn, leven we zelf met het geloof, zodat we er vertrouwd mee 

raken. We zoeken de liefde voor het geloof en voor God. Dan komt het geloof van binnenuit en is 

het niet opgelegd. We maken de ander niet dienstbaar aan onszelf, maar we worden zelf dienstbaar 

aan de ander; ook wat betreft ons geloofsvertrouwen. Die boodschap is verrassend actueel, want 

we leven in een tijd waarin mensen gebruikt en gemanipuleerd worden. Je ziet het streven naar 

steeds grotere concentraties van macht en geld en dat leidt juist tot onderwerping, afhankelijkheid 

en uitbuiting. Het is belangrijk dat we als parochie werkelijk dienstbaar durven zijn, ook als dat niet 

vanzelfsprekend is? We zijn niet zonderling, maar bijzonder, wanneer we erin slagen parochie te 

zijn in dienst van de Heer en van de naaste. Als dat lukt, zullen we het licht zien.  

Liefdesgebed 
 

Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft,  
de natie die hij verkoos als de zijne. Psalm 33,12-13 

 

Ik dacht dat ik jou vond, 

maar jij vond mij. 

Ik dacht dat ik jou koos,  

maar jij koos mij. 
 

Jij roept de zon op 

en ik ontwaak  

lig in jouw armen, 

zie jouw gezicht. 

Jij, mijn verleden,  

Jij, mijn heden en toekomst, 

mijn hemel, mijn aarde, jij,  

zo licht nabij. 
 

Wat een geluk voor de mens  

die door jou verkozen is. 
 

Uit: ‘Ongelooflijk’  

Rob van Uden 

 

 

Paus Franciscus bezoekt vaak op Witte Donder-
dag een gevangenis om daar in alle nederigheid 
de liturgie te vieren.  


