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1 december 2024, Eerste zondag van de Advent 

 
Zusters en broeders, in de Advent kunnen we ons afvragen: Hoe we Jezus willen ontvangen? En 

misschien denkt u dan meteen aan het uitzien naar de geboorte van Jezus in de kribbe. De Advent 

is echter veel meer. Op de eerste zondag van de Advent kijken we uit naar de komst van Jezus 

aan het einde der tijden. Natuurlijk weten we daar weinig of niks van af. Daarom kijken we aller-

eerst naar onze eigen houding: Stel je open. Gaan wij Hem tegemoet? 

De Viering van Woord en Communie uit de Annakerk in Molenschot wordt op zaterdag 

30 november om 19.00 uur uitgezonden via een livestream. U kunt deze viering op 

zondag 1 december om 10.00 uur ook volgen via HalloGilzeRijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om vergeving  

Goede God, U vraagt van ons, dat wij ons proberen 

open te stellen voor elkaar, voor het licht dat ko-

men gaat, voor uw liefde. Voor al die keren dat wij 

gesloten bleven en uw uitnodiging niet begrepen, 

schenk ons uw vergeving. 

U laat ons zien, hoe wij uw liefde en zorg kunnen 

voelen en hoe wij deze door kunnen geven aan el-

kaar. Voor al die keren dat wij niet zagen wat U 

ons liet zien, voor elke keer dat wij ons afsloten 

voor elkaar, schenk ons uw vergeving. 
 

Eerste lezing: 1 Tessalonica 3, 12-4, 2 

Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor 

alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en 

heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heili-

gen. 

Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de 

overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die 

God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u op gezag 

van de Heer Jezus gegeven hebben. 

Lichtritus: 

Op deze krans van groen en leven 

ontsteken we de eerste kaars, 

een lichtpunt in onze duisternis, 

een teken van bemoediging. 

De kleine vlam van deze kaars 

geeft nu al licht en warmte, 

een roep ons open te stellen en uit te zien. 

Is de vlam een knipoog van God? 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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Evangelie: Lucas 21,25-28, 34-36 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de 

aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De 

mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de 

hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op 

een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u 

dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij.  

Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen 

van het leven, laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik, want hij zal komen over alle 

mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn 

te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken en dat ge stand moogt houden voor het 

aangezicht van de Mensenzoon. 

 

Gebed om Vrede  

God, let niet op die keren dat onze beper-

kingen en fouten overheersen, maar laat 

onze liefde voor elkaar en voor alle men-

sen groeien. Schenk ons naar Uw wil 

vrede en eenheid. Gij, die leeft en heerst 

in de eeuwen der eeuwen.  

God, schenk ons aan elkaar, opdat wij el-

kaar recht doen, opdat Uw wil tussen 

mensen mag geschieden. 

 

Gebed om Zegen  

God, Uw boodschap geeft ons hoop en 

vertrouwen op de weg die we gaan. 

Zegen ons in een leven dat uitziet naar de 

komst van Jezus, uw Zoon. Amen. 

Overweging 

De verwachting van Gods toekomst schept de ruimte om zo te leven dat je in die toekomstige 

wereld past. Dat is wezenlijk anders dan leven uit angst voor hel en verdoemenis. Het gaat 

om een leven uit verlangen, niet uit vrees. Jezus vraagt ons dat we toeleven naar wat komt; 

niet om te blijven steken in wat eens was. Hierdoor ontstaat ruimte voor een eigen levensstijl, 

ook wanneer die levensstijl niet helemaal past in de wereld van vandaag. 

 

Je verlosser komt eraan 
 

Heb elkaar lief, zoals God jullie liefheeft, 

want je Verlosser komt eraan. 

 

De kranten spreken van dreiging en angst,  

je ziet sombere gezichten op het scherm 

en bent bang om te vallen, 

maar je Verlosser komt eraan. 

 

Heb vertrouwen en wees waakzaam.  

Ik vang je in mijn handen op. 

Kijk omhoog, kijk om je heen, 

want je Verlosser komt eraan. 

 

 

Eucharistisch gebed:  

Wij staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en 
bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 

 

 


