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Zondag, 2 maart 2025 
 

Zusters en broeders, zondag vieren we in de kerk de achtste zondag door het jaar. Let 
op je woorden, horen we in de eerste lezing. Let deze week ook eens op de woorden 

van de carnavalsmotto’s. Bijbelse levenswijsheid klinkt hier in door.  
In Peeënland weten ze dat je niet alleen kunt leven want ’Saome klinkt ut mooist!’. 
En daarom vragen ze in Wringersgat ‘Gade meej op reijs?!’ want alleen samen kom 

je er wel. Samen leven gaat niet vanzelf, dat is zoeken naar een goede weg, dus zeggen 
ze in Papslokkersgat: ‘Pin me dur nie op vast!’.   

Om 11.00 uur wordt in de Annakerk een feestelijke viering gehouden. Omdat 
we iedereen een viering met een glimlach gunnen, is de livestream dit week-
end vanuit Molenschot. U kunt de viering ook volgen op HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

Heer onze God, wij danken u voor uw woord van wijsheid 

dat richting geeft aan ons leven 

en ons sterkt om niet alleen te spreken, 

maar ook te werken aan een wereld vol liefde en vrede. 

Laat uw woord onze gids blijven, ook in moeilijke tijden. 

Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen. 

 

Uit Prediker 9 

Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat 

Gods zegen. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd.  
 

Overweging 

De tekst van Prediker is licht van toon. Prediker weet dat veel mensen tobben met problemen. 

Maar, kijk uit dat je daar niet aan onderdoor gaat. Geniet van de mooie dingen. Leef het leven 

dat je uit Gods hand hebt ontvangen. Al is het niet meteen carnaval in deze lezing: Het is een 

mooi vertrekpunt om met carnaval op stap te gaan. Op de achtergrond schuilt ook een 

Licht ontvangen, licht geven 
 

Lief mens, 

waag het te geloven 

dat God licht wil zijn, ook voor jou: 

genadig als je fouten maakt, 

rechtvaardig als je onrecht wordt aangedaan. 

Zijn liefde wil stromen, overvloedig. 
 

Wees niet bang voor tegenslag, 

kruip niet weg voor boze appjes.  

Zijn licht straalt ook voor jou. 
 

Als je geniet, als je straalt voor jou omgeving,  

als je ontvangt, geeft en deelt,  

word je jezelf.  

God reikt jou het licht aan.  

Zijn liefde reikt lichtjaren ver. 
 

Gebed bij psalm 112 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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waarschuwing: Zoek een balans in je leven. Carnaval is een mooi feest om je dagelijkse tobben 

te verlichten. Maar als je geen enkele rem kent, kun je de balans van je leven ook verstoren. 

 

Uit Lucas 6 

Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die 

goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn vruchten; men plukt geen 

vijgen van dorens, men oogst geen druiven van een braamstruik.  

 

Overweging 

Eén van de problemen die christenen kunnen hebben, is dat ze wel in 

God geloven, maar daar geen consequenties aan verbinden. Jezus roept 

in deze tekst op om het geloof een plaats te geven in hart en ziel; en 

van daaruit te leven. Met carnaval ontstaan er via activiteiten, vereni-

gingen en bouwgroepen kleine gemeenschappen. En in die gemeen-

schappen zie je naastenliefde: mensen die omzien naar elkaar. Door 

het jaar heen zie je bij carnavalsvierders niet altijd veel pretenties, maar 

het is verrassend hoeveel spontane ‘goede werken’ je ziet. 

 

 
 

De wijsheid van Jezus Sirach: Let op je woorden 

Woorden doen ertoe. Onze tong draagt een opbouwende of vermorzelende kracht in zich. Onze 

tong is als brug naar de ander, naar de wereld…  

We hebben warme, ware, waarachtige woorden nodig: 

geen zeemzoete woorden maar woorden die iemand kracht geven 

geen woorden voor de lieve vrede, maar woorden die ons verbinden  

geen slogans maar woorden die nuanceren  

geen etiketten maar woorden die je vrij maken voor iets 

geen loze woorden maar woorden die zich vertalen in daden 

 

En met dit ezelsbruggetje erbij kan het zeker niet meer stuk:  

THINK 

True – is wat ik wil zeggen waar? Of is het mijn waarheid?  

Helpful – helpt wat ik wil zeggen de ander én mezelf?  

Instructive – draagt wat ik wil zeggen groeikracht in zich?  

Necessary – is wat ik wil zeggen nodig? Of lijkt het alleen zo?  

Kind – is wat ik wil zeggen aardig? 

(bron: www.paxchristi.be – toolkit van de vredesbouwer) 

 

 
 

Aswoensdag 5 maart 

Aswoensdag vieren we dit jaar in de Maria Magdalenakerk in Rijen en in de 

Jozefkapel in Dongen om 19.00 uur.  

Met Aswoensdag beginnen we zo aan een ‘oefentijd’, een tijd waar we 

Gods droom – een leven waar het goed is voor elke mens en voor al wat 

leeft – inoefenen, met de bedoeling dat die ‘oefentijd’ nog lang vrucht mag 

dragen.  

We worden uitgenodigd te groeien in opmerkzaamheid, door te letten op 

Gods aanwezigheid in je leven, te letten op wat God je zeggen wil, te letten 

op wat mensen om je heen nodig hebben. 

Als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht  

om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,  

maar vast voor Uw Vader die in het verborgene is  

en Uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 

http://www.paxchristi.be/

